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Van de voorzitter                                Herfst 2018                                                          

Jan 

Een vereniging bestaat uit vrouwen en J(m)annen. Jan is een heilige naam, een 

afkorting van Johannes. Deze naam komt veel voor in Duitsland, Nederland, 

Polen en Tsjechië. In deze landen is ongeveer 10% van de voornamen Jan, 

zoals ook bij onze imkersvereniging. Ik heb ooit eens gezegd dat ik hierover 

een stukje zou schrijven, bij deze. 

Gert-Jan Jansen is ruim 60 jaar lid. Hij is altijd present bij het korfvlechten op 

het oogstfeest van het boerderij museum. Op deze dag worden er altijd heel 

veel fotoôs van hem gemaakt.  

Jan Eppinga is 40 jaar lid. Hij is vele jaren bestuurslid geweest en is op dit 

moment coördinator van onze cursussen en lid van de onderwijscommissie 

van de NBV. 

Jan Hertsenberg is 30 jaar lid. Hij heeft de bijen ñaltijdò op de heide staan en 

is vrijwilliger bij de bloedbank Zwolle.  

Jan Kolkman is ongeveer 25 jaar lid. Hij is vele jaren kantinebeheerder 

geweest en hierdoor medeorganisator van korfvlecht- en beginnerscursussen. 

Ook is hij onze klusjesman bij het onderhoud van het clubgebouw.  

Jan Mulder is beginnend imker. Hij is bestuurslid met als taak óonderhoud 

gebouwenô en heeft de leiding bij de nieuw te bouwen bijenstal.  

Jan Ogtrop is een ervaren imker. Hij heeft een maquette van de nieuw te 

bouwen bijenstal voor ons gemaakt om de sponsors een beeld te geven hoe het 

wordt.  

Jan Spronk, mijn neef en buurman, kan geen dag zonder honing.   

Albert Jan Tijssen is beginnend imker en hovenier. Hij is onze man die ideeën 

aandraagt voor de nieuw aan te leggen tuin, waar we mee gaan beginnen nadat 

de nieuwbouw klaar is. 

Gerrit Jan Eenkhoorn is beginnend imker en was erg enthousiast over de 

beginnerscursus.  

Het gevaar bestaat dat met het noemen van deze Jannen dat er één vergeten 

wordt. Bij voorbaat sorry.  

Vriendelijke groet, Jan Willem Spronk 

 

PS. Jan Willem Spronk is de leste en de 

(éééééééééééééééééééé) 

 



 

   

 
 
 

     BBQ ter ere van de verbouwing van het clubhuis  
 

De eerste woensdag van september, op onze clubavond hebben we een 

inwijdingsbarbecue. Zelf bord en bestek meenemen is de boodschap. En nu 

maar hopen dat iedereen dat doet. Geertrui heeft reserve bordjes en bestek 

meegenomen dus dat komt goed. Als we om vijf uur aankomen is het terrein 

helemaal opgeruimd en gezellig gemaakt met zitjes, bloemen en lampions uit 

Vietnam. Prachtig zijn ze. Eén voor één komt iedereen binnendruppelen en er 

ontstaan gezellige groepjes. Ineens is het zes uur en Alida Bosman is 

gearriveerd om fotoôs te maken voor de LOCO. Tijd om het terras te openen. 

Jan Mulder en zijn vrouw knippen het lint door. Jan heeft namelijk de hele 

verbouwing bedacht en hoofdzakelijk voor zijn rekening genomen. Zijn vrouw 

is ook blij, want nu is de stapel parket van de zolder. Dat ligt namelijk in de 

nieuwe aanbouw. Gratis en voor niets. Zo komt Jan Splinter door de winter. 

Als verrassing is er ook nog een portret van Jan geschilderd, meer dan 

levensgroot, door de kinderen en kleinkinderen van Jan Willem. Nu kan het 

echte werk beginnen. Jan Kolkman komt in actie en haalt ongelofelijk veel en 

lekker vlees uit de koelboxen. Hij is er maar weer druk mee geweest. Klazien 

heeft superlekkere salades meegenomen. Al snel is iedereen bezig, eten, 

kletsen, vlees omdraaien. Wat een heerlijk weer hebben we erbij. Het is 

gewoon warm. Er is tijd om met iedereen even bij te praten en kennis te 

maken. Maar dan komt Dick met een hele stapel cadeaus naar buiten. Jan 



 

   

Kolkman is al met de blauwe verlotingsbriefjes in de weer. Iedereen tast naar 

de euroôs om voldoende loten te kunnen kopen. Dit jaar zijn het allemaal 

imkersspullen van iemand die is gestopt met imkeren. Best leuk om te krijgen 

natuurlijk. Het komt zeker van pas. Omdat ik alles heb ingepakt hoop ik dat ik 

ook iets win. Helaas helemaal op het eind is alleen de verhuisdoos over. Net 

voordat die ook wordt verloot, roep ik: JA. Gelukkig net op tijd. Met een 

beetje vals spelen heb ik dan toch mijn doos weer terug. Aart is zijn geld 

vergeten en krijgt een lootje van Rob. Hij wint een lege plastic doos. Die mag 

ik ook meenemen. Alweer veel te snel wordt het donker en is het tijd om op te 

ruimen. Jan Kolkman is het laatste klaar. Hij maakt alle bbq bakken schoon. 

Er is nog heel wat bier en vlees overgebleven dus ik denk dat er 3 oktober 

weer een feestje is. Gezellig. Teunie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

             
 
 
 
 

            
 


